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Bu zorluğa karar verirken ilk düşüncelerim şuydu: "Kimseyi üzmeden bunu nasıl yapacağım?" 


İnsanların hareket içinde bir kadının rolünü anlayabilmeleri için "tipik" ırk bilincine sahip kadını parçalara ayırmaya çalışmak istiyorum. Yaptığımız ve 


yapacağımız her şey, eğer saf sevgi ve bağlılıkla yapılırsa, sonunda tam bir döngüye girecektir. 


Harekette endişelenmemiz gereken ilk ve en önemli şey, gerçekten ırksal olarak 


bilinçli olmamızdır. Kadınlar uzun zamandır kafalarımızla değil kalplerimizle düşünmekle suçlanıyor. İyi eğitimli olmalı ve anlamalı. 
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eylemlerinin sonuçları. Bunun bir oyun olmadığını ve korkaklara göre olmadığını anlamalıdır. Bu "havalı" olmak ya da "uyum sağlamak" ile ilgili değil. Bu, ırkımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almakla ilgilidir. Bunda "gösterişli beyaz milliyetçilere" yer yok. Kendisi ve ailesi için sınırlarını ve hedeflerini bilmek söz konusu olduğunda işini yapması gerekiyor. Bir kadının ırk 


bilincinden kaynaklanan birçok rolü vardır. İlk 3'ü çocuklarına, partnerine, davasına ve onlarla birlikte gelen her şeye bağlılıktır. 


Sonuçta çocuklar bizi gelecekte daha iyi insanlar olmaya iten şeylerdir. 
Hepimizin kendi çocuğu yok ama sanırım hepimiz, ister kendi 


çocuğumuz olsun ister olmasın, Aryan çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 
Sonuçta davanın kardeşliğine katılmamızın nedeni onlar. Kadınlar olarak bizim görevimiz çocuklarımızı eğitmek ve korumaktır. Onları, kim olduklarıyla gurur duyacakları ve hangi düşmanlarla karşılaşacaklarını bilecek şekilde eğitmeliyiz. Onların beslenmeye, sevilmeye ve sağlıklı bir aile yaşamına ihtiyaçları var. İster tek ebeveynli bir ev, ister iki ebeveynli bir ev olsun, hayatımızdaki ve mücadelemizdeki en önemli kişilerin kendilerinin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Çocuk yetiştirmek, harekette aktif olmanın harika bir yoludur. Sonuçta annelerimiz olmasaydı hiçbirimiz nerede olurduk? Irk bilinciyle yetiştirilmemiş bizler bile, bizi yetiştirmek için yaptıkları sıkı çalışmadan dolayı annelerimize saygı ve hayranlık borçluyuz. Burası bir kadının harekette sahip olduğu yerlerden sadece bir tanesi. Bu iş aktif katılım ve tam bir bağlılık c 


Daha sonra ortak olmaya bakıyoruz. Bu iş bazen çocuk yetiştirmekten daha zahmetlidir. Sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak zaman ve çaba gerektirir. Partnerimizi kararlarında desteklemeliyiz. Özellikle kamuoyunda, onun seçimlerinde haklı ya da haksız olduğuna inansanız da. Onun hatalı olduğunu bildiğinizde sabır ve anlayış gerekir, ancak onu başkalarının önünde küçük düşürmek yalnızca evde sorunlara yol açacaktır. 
Baş başa kaldığınızda saygılı olmalı ve onunla aynı fikirde olmadığınızı ona bildirmelisiniz. Ona neden aynı fikirde olmadığınızı ve hikayenin onun tarafından görülebildiğini ancak onun da sizin tarafınızdan görülebildiğinden emin olun. Kalıcı bir ilişkiye sahip olmak çok fazla sevgi ve çaba gerektirir. Ancak ödül, onu sevdiğimizi, desteklediğimizi ve saygı duyduğumuzu bilerek daha güçlü bir insan olmasıdır. 
Bazen duygularımızı ve fikirlerimizi özgür bırakmak çok zor olabilir. 
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sanki "pantolon giyiyormuşuz" gibi görünmeden duyuldu ama aynı zamanda üzerimize basılmasına da izin vermiyoruz. 

Son olarak ama kesinlikle bir o kadar da önemlisi elimizde bir sebep var. Bir kadının davadaki rolü birçok farklı şeyden biri olabilir ama sonuçta aynı şeye yol açar. Kadınlar olarak harekette aktif bir rol almamız gerekiyor ama aynı zamanda neyi davaya getirebileceğimiz ve neyi getiremeyeceğimiz konusunda sınırlarımızı da bilmeliyiz ve bu gerçekten güçlü bir insan gerektirir. Bazı kadınlar daha az aktif bir rol üstlenmeyi seçse de, bu onları davanın bir parçası olarak küçük düşürmez. Hareket içindeki her "işin" bir amacı vardır. Geleceğimizi ve ırkımızın geleceğini daha iyi hale getirmeye kararlı olduğumuzda her iş önemlidir. Yeni fikir ve düşünceleri beraberlerinde getiren pek çok güçlü kadın var. Çocukları ırksal değerlerle yetiştirmenin kendilerine verilen görev olduğunu düşünenler var. Diğerleri hâlâ farkındalık yaratıyor ve genç nesil kadınlara hareketin kendi başlarına gerekli bir parçası olduklarını öğretiyor. Görülmek 


ya da duyulmak için başkasının gölgesinde durmamıza gerek yok, tek başımıza önemliyiz. Bu iş, aktif katılım ve tam bağlılık açısından diğerlerinden daha azını 


gerektirmez. 


Peki harekette kadının yeri nedir sorusuna tam olarak cevap verebilir miyim? Hayır ben yapamam. Görüyorsunuz ki bir kadının hareketin parçası olması, hayatımızın her yönünü ayrı ayrı yönetmemizi değil, aynı zamanda hepsini bir arada toplamayı da gerektiriyor. Bir anne, bir ortak ve bir savaşçı olmalıyız! Sevgi ve destek için bize bağımlı olanların ihtiyaçlarını karşılarken kendi kişiliğimiz olmalıyız. Bir kadının işi asla tamamlanmaz ve bize nadiren teşekkür kazandırır. 


Bununla birlikte, sözlü veya sözlü olmayan bize tam bir saygı kazandırır. 
Basitçe söylemek gerekirse, kadının yeri ailemizin temeli ve temel taşı olmaktır ve eğer bunu yapabilirsek geri kalan her şey yerli yerine oturacaktır. 


Rahibe Andrea 
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Son zamanlardaki aktivizm hakkında ne düşündüğümü defalarca sordum. Birin isi, herhahgi Bir“ * i eylem, hiçbir eylemden daha iyidir. İnsanlar sokaklara çıkıp düşmanlarımızla yüzleşirse'internette" : oturup şikayet etmekten çok daha iyidir. Elbette dikkat dağıtma ve olumsuz irhgelerive/veya kontrol direnci için özel olarak tasarlanmadıkları sürece ki buna başka bir zaman değineceğim. Ancak son dönemdeki eylemler beni birçok şey üzerinde düşünmeye ve sorular sormaya itiyor. 
* Na i 


— 
4 — 


Bir Yaratıcı olarak "bir daha asla yılanın gözüyle bakma" öğretisine sıkı sıkıya bağlıyım.i* » Bu öğretilere aşina olmayanlar için lütfen Beyaz Adam'ın İnciline'bakin, Ama aslında bize hayata 


asla düşmanlarımızın gözünden bakrmamamızı öğretiyor. Ya Me pi | “ Düşmanlarımızın bakış açılarını asla haklı çıkarmamak, onlara sempati duymamak veya onlarla ilişki kurmamak. Bunlar, düşmanlarımızın, yıkımımız için çalışanların içinde bulunduğu kötü duruma-karşı bizi sakinleştirmeye yönelik taktikleridir. 
Bizi onlarla ilişki kurmaya itmek, bu da "ortak hedefler için çalışıyoruz" diye onlarla "çalışilak" N istememize yol açıyor. Ancak yine de bu ırksal düşmanlar beyaz adamın "durumunu" bilmiyor ve umursamıyor. Seni basitçe kullanacaklar, sonra sırtından bıçaklayacaklar. Aynı şey bizi kullanmak isteyen ve ırk savaşından sonra açıkça "bizi avlayacaklarını ve hiçbir Hıristiyanı"öldürmeyeceklerini" söyleyen Hıristiyan militanlar için de söylenebilir. i 

Bununla birlikte, çok aptal olanlarla veya gerçeği öğrenmeyi reddedenlerle tartışarak veya tartışarak zaman kaybetmeyi haklı çıkaramam. Birçoğu gerçeği biliyor ama yine de bizim yıkımımızla meşguller çünkü onların amacı bu. 


Bu makalenin konusu da budur. Komünistlerle, liberallerle ya da beyaz karşıtlarıyla tartışmak sözlü mastürbasyondan başka bir şey değil. Onları farklı bir şekilde ikna edemezsiniz çünkü amaçları halkımızı yok etmektir. Eğer onları bir tartışmada yenerseniz, ki bunu yapmak kolaydır, ne amaçla? 
Seni-dinleyen beyaz karşıtı kalabalığa-mı? Evet doğru, bir sebepten dolayı söylediklerinizi bastırmak için sürekli bağırıp çağırıyorlar, çünkü söylediklerinizin doğru olduğunu biliyorlar!!! Sadece umursamıyorlar: İzleyicilerin yüzde 99'unun zaten uyanmış:beyazlar olduğu YouTube'a yüklenen videolar için mi? Evet bu gerçekten yapıcı. Ne açıdan bakarsan'bak, davamıza bir faydası olmaz, halkımızı uyandırmaz. 


Halk olarak bu düşünceden uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun yerine bu:çözümü sunacağım. 

Ateşe ateşle karşılık ver.-Hayır, onların olaylarını bizimkine yaptıkları gibi protesto etmeyin. Ben onların gerçek korkutma ve yıldırma taktiklerinden bahsediyorum. Örnek-olarak, yakın zamandaki Tim.Wise etkinliğinde, katılanları alkışlayabildiğim kadarıyla (çünkü eylem eylemsizlikten daha iyidir. Ve şu ana kadar yargılamak benim tercihim.değil, onların seçimi.) aslında "hangi amaçla" diye sormam gerekiyor. "? Neyi başardı ve halkımıza nasıl yardımcı oldu? Bu, zaten beyaz karşıtı olan birkaç genç öğrencinin bir anlığına iki kez düşünmesine neden olmuş olabilir, ancak sonra eve döndüklerinde MTV veya CNN'i izlerler ve her şey gider. Umudu veya geleceği olmayanlarla zaman harcamak aslında boşunadır. Ancak ateşe ateşle karşılık verme noktasına geri dönelim. 
Bilge gibi bu insanların nerede yaşadığını öğrenin. "Ve herhangi bir ZOG temsilcisi veya muhbiri bunu yanlış anlamadan önce, asla herhangi bir yasa dışı şiddet eylemine katılmayacağım veya bu eyleme katılm 


Ama nerede'yaşadığını öğrendikten sonra mahallesine gidin, resmi ve adre dolaşın, onun kim olduğunu ve neyi temsil ettiğine dair gerçeği Şunün;Ken de'aynı doğrultuda onun hakkında broşürler yayınlayın. Aslında bize Yaptıkları gibi kendi toplumunu da ona karşı çevir! Evinin önünde protesto yapın, mahallesine kendi resminin olduğu vealtında "Çiftlik hayvanlarına cinsel saldırısuçundan aranıyor" yazan bir ilan asın! 
(sadece eğlence amaçlı koyduğunuzdan emin olun. İftiradan kaçınmak içiniyonuri hayatını zorlaştırmak ve bize yaptıkları'gibi onu gölgeye göndermek için yapabileceğiniz her Şeyi; 


Onlarla KENDİ savaş alanlarında buluşmak yerine savaşı onlara götürün. ONLARIN koşullarında. iii ? 


ii” 
Ve kimse bunun söylemesinden daha kolay olduğunu söylemeden önce; benyaptım! 

Memleketimde NIOT adında bir grubumuz vardı (bizim-kâsabamizda değil). Bu daha çok sizin siyasi gözdağı ve gasp temelli grubunuzdu. Kazanımlarını ilerletmek için Markowitz 


ri 


adında bir Yahudi belediye başkanını kullandılar. Kasabanın her girişine ırkçılık işaretini * 

koymayı başardılar. Bardağı taşıran son damla, annemin işyerinden bu mektubu-almasıydı. — z Artık onun benimle ya da işiyle hiçbir bağı yoktu, bu sadece tüm yerel işletmelerle rastgele i bir bağdı. Mektupta işyerinde ırkçılık üzerine bir seminer düzenledikleri belirtiliyordu; bu 

seminer aslında ırkçılık karşıtlığı kisvesi altında beyaz karşıtıydı. Tüm işverenleri toplantıya, 

davet ediyorlardı. Annemin patronu bundan rahatsız oldu. Annem beni aradı ve ben deona 

bakmak için onun işine gittim. Mektupta, söz konusu seminere/akşam yemeğine katılmak 

için LCV yapmanız gerektiği belirtiliyor. Bunun üzerine patronu arayıp reddetti ve 

ilgilenmediğini söyledi. İlgilenmediklerini söyledikten sonra kendisine "Efendim, işletmenizi 

ırkçı bir işletme olarak etiketlemek istemiyoruz ama mecbur kalırsak yaparız" dediler. 

Onlara f * kapatmalarını söyledi ve telefonu kapattı. Bu gasp ve korkutmadır! Polisi aradık 

ve-bize, aktif olarak iftira atmadıkça veya katılmayı reddettiği için işletmeyi protesto 

etmedikçe hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Bu aslında mafya tarzı taktiklerdir. 

Korumamız için bize para ödeyin yoksa'sizi soymaları için-insanları göndeririz. Bunun yerine 

bize ırkçı olmadığınızı söylememiziçin para ödeyin, yoksa'herkese ırkçı olduğunuzu söyleriz. 

Bu işveren Granit'e blöf yaptı ama kaç kişinin korkudan para-ödediğini bir düşünün! Yani 

ben ve bazı yerliler arasında ödevimizi yaptık. Detaya girmeden burkişilerin üzerindeki 

pislikleri tespit ettik ve onları ifşa ettik. Bu 05 yılındaydı ve hala burada bir ofisleri olduğunu 

iddia ettikleri için ne halka açık bir seminer düzenlediler ne de bir yer edindiler. Onları 

destekleyeri belediye başkanı yeniden seçilmedi ve onlar da belirsizliğe gömüldü. 


Son-olarak, Yahudi Einstein delilik terimini en:iyi şekilde ortaya attı. Delilik: Aynı şeyleri defalarca tekrarlayıp farklı sonuç beklemektir. Özetle bu "hareket" buydu. Başarısızlığının suçunu'birçok şeye bağlayabiliriz ama eğer gelişmez ve uyum sağlamazsanız her eylemin sonucu aynı olacaktır. Irkçı yoldaşlarım, kalıpların dışında düşünün, deneme yanılma ve evrim başarımızın anahtarıdır. 


RAHOWA! 


Rahip James Logsdon 


Evet, Paul Fromm gibi dir a er ÖĞ yil jim bir adama sahip olduğum için çok şanslıyım, | n geleni yapmaya çalışıyorum. 
Bay Fromm, Kanad al Sadık kişidir. Alternatif 
Forum ve Kanada | 
Kanada'daki Irksal e e geldiklerinde toplantılara katılmaya teşvik ediyorum. 
Ayrıca Güney Onta a 


Ontario'daki Irksal Sadık « 


yım. Max Hynes, Güney 

n SOS'u kurdu; SOS, ilk başlangıcından bu yana iki Beyaz Onur ) Jaki birçok kasabada toplantılar düzenledi ve Ontario çapında hızlı gen ve iyor. Ayrıca Sağ Direniş'in Kanada 


şubesi ve Beyaz Milliyetçi Cephe ile de çalışıyoru çalışacağız. 
- : 


' 


diğer Beyaz Irksal Sadık(lar)la birlikte Kanada'daki daha bilinçli Kardeşler ve Kız Kardeşlerle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım birlikte daha fazlasını uyandırabiliriz. 


Son birkaç yıldır Rev Hale ile sık sık yazışıyorsunuz. Geçen yıldan itibaren posta yazışmaları yine reddedildi. Bildiğiniz kadarıyla cezaevinde durumu nasıl ve onunla yazışmalarınızın üzerinizdeki etkisi hakkında ne söyleyebilirsiniz? 


İyi haber şu ki Rahip Hale'in yazı yazma "ayrıcalıkları" geri getirildi. 

Rev Hales'in son özgürlük teklifi reddedildikten sonra avukatı, Amerika Birleşik Devletleri yüksek mahkemesine, Yedinci Daire Temyiz Mahkemesi'nden yeniden yargılama talebinin reddinin gözden geçirilmesini talep eden bir certiorari yazısı için dilekçe sundu. 
Hapishanede nasıl olduğu konusunda ondan alıntı yapatakjaşık.3.650 gün, yani tutukluluğumun tamamını hücre hapsinde geçirdim. Bunu söylüyorum çünkü anlamanızı istiyorum ki, eğer ben binlerce gün boyunca zindanda kilitli masum bir adam olmanın aşırı zorluklarına katlanabiliyorsam, siz de vatanımızın kurtuluşu için savaşan özgür erkek ve kadınlar olarak karşılaştığınız her şeye katlanabilirsiniz. Sanırım Rev Hale'den gelen bu alıntı her iki soruyu da yanıtlıyor, o güçlü duruyor ve yazdığı gibi, eğer o binlerce gün boyunca tecritte kilitli kalmaya dayanabiliyorsa, ben de özgür olarak bana attıkları her şeye katlanabilirim. Onun benim üzerimdeki etkisi azimdir! 


Kanada "nefret yasalarıyla" tanınır ya da "Beyaz karşıtı yasalar" diyebilir miyiz? Kanada'da aktivist olmak ne kadar zor? 


Komisyon önüne getirilen neredeyse her davada Beyaz Irkçı Bir Sadık kişi yer aldığından, 


Beyaz Karşıtı yasalar Kanada "Nefret yasalarının" daha doğru bir değerlendirmesi olacaktır. 
Brad Love, Marc Lemire, Yazar Topham ve Terry Tremaine gibi birçok Sadık, hâlâ kendilerine yöneltilen suçlamalarla mücadele ediyor. 


http://creativitymovementtoronto.blogspot.ca/2012/11/blitzkrig-attack-targeting- canadian.html 


Kanada İnsan Hakları Komisyonu (CHRC), gerçeklerin ve gerçeklerin savunma olmadığı bir kanguru mahkemesinden başka bir şey değildir. Şikayetçi "kurbanın" incinmiş duyguları, hakikat ve gerçekleri gölgede bırakıyor. CHRC'nin 96100'e yakın benzeri görülmemiş bir mahkumiyet oranı var. Bu korkutma, aktif olmak ve fikirlerini dile getirmek isteyen herkesin anonim kalmasına veya çoğu durumda pasif kalmasına ve susturulmasına neden olur. Irkçılık Karşıtı Kanada (ARC) örgütü de aktivistlerin isimlerini ve resimlerini yayınlayarak korkutma sürecinde üzerine düşeni yapıyor. 


> > gi mperiumi 
EN http:/Yanti-racistcanada.blogspot.ca/2013/04/southern-ontario-skinheads-whos-who.html 


ARC'nin bu tacizi aynı zamanda potansiyel aktivistlerin gelecekte harekete katılmayı yeniden düşünmelerine neden oluyor. Yakın zamanda CHRC'ye karşı bir zafer kazanıldı ve Kanada İnsan Hakları Yasası'nın anayasaya aykırı 13. maddesi (nefret mesajlarının telefonla veya internet üzerinden iletilmesi) iptal edildi. Bu, Paul Fromm'un CAFE organizasyonunda gösterdiği büyük çabalar sayesinde başarıldı. 


Kanada'da Irk bilincine sahip insanların Yaratıcılığa ilgisi ne kadar büyük? Özellikle yaklaşık 
20 yıl önce Kilisemizin Kanada şubesinin başarılı olduğu göz önüne alındığında, TCM 
hakkında pek çok soru var mı? 


Neredeyse her hafta Kanada'daki Yaratıcılık Hareketi hakkında birkaç soru alıyoruz, çoğunun inançlarımız hakkında hiçbir fikri yok ve genellikle Yaratıcılık hakkındaki önceden tasarlanmış kavramlarının yanlış olduğunu buluyorlar. İlgilenenlerin yaklaşık yarısı, gökyüzündeki hayaletlere tapmadığımızı keşfettiklerinde ilgisizleşiyor. Ayrıca Beyaz Karşıtlarından bilgi almaya çalışan ya da söylememize izin verilmeyen bir şey söylememiz için bizi kışkırtmaya çalışan ve bizi CHRC'nin önüne sürüklemeye çalışan ya da sadece hafif bir karışıklığa neden olmaya çalışan çok sayıda sahte soruşturma alıyoruz. Yirmi yıl önce Kilise gerçekten çok başarılıydı. 
George Burdi (namı diğer Rahip Eric Hawthorne) o zamanlar Kanada Kilisesi'nin lideriydi, dünyadaki Yaratıcı Kiliseler arasında en fazla üye sayısına sahipti, son derece başarılı RAHOWA grubunu kurdu, Resistance Records'u ve aynı adı taşıyan bir dergiyi kurdu. 13.000 
tiraj. Burdi Kilisesi, etkinliklerinin güvenliğini sağlayan Wolfgang Droege ve Miras Cephesi 

ile çok yakın çalıştı. 1993 yılında Ottawa, Ontario'da bir RAHOWA konserinin ardından Kilise üyeleri, Miras Cephesi ve diğer Beyaz Irkçı aktivistler, büyük bir Irkçılık Karşıtı Eylem (ARA) ajitatörü grubuyla karşılaşarak Parlamento Tepesi'ne yürüdüler ve birkaç kavga çıktı. ARA liderlerinden Alicia Reckzin'in George Burdi tarafından yüzüne tekmelendiği iddia edildi ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra ırkçılıktan vazgeçti ve Hintli bir kadınla evlendi. Ayrıca aynı yıl 2 Kilise üyesi Elkar (Carl) 


Fisher ve Drew Maynard, üyelik listelerini çaldığından şüphelenilen bir Miras Cephesi üyesini kaçırmak için adam kaçırma, zorla hapsetme ve bedensel zarara neden olan saldırı ile suçlandı. Burdi'nin hain eylemleri ve diğer üyelerin tutuklanması, yakında Kanada'daki Kilisenin ölümüyle sonuçlanacaktı. Yani Kilise yirmi yıl önce son derece başarılı olmasına rağmen Burdi'nin eylemleri başardıkları tüm iyi şeyleri sildi ve bugün bize eleman alma konusunda hiçbir yardımcı olmuyor. 


Kanada'da da ABD gibi belli bir düzeyde beyaz olmayan göç var, ancak Avrupalıların iş aramak için Kanada'ya göç etmesi bir dereceye kadar ABD'ye göre çok daha kolay; diğer yandan milyonlarca insana özgürce izin veriyor. Meksikalılar 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ve diğer Latinler ABD sınırlarına sızıyor. Burada haklı mıyım yoksa sadece yanlış varsayımlarda 


mı bulunuyorum? 


Kanada'da Avrupa göçünden çok daha fazla Beyaz olmayan göçmen/mülteci var. 

Yeni bir hayata başlamak için Kanada'ya gelmek isteyen Avrupalılara yönelik kurallar, Beyaz olmayanlara uygulananlardan çok daha katı. Örneğin Kanada'ya yaşamak ve çalışmak için gelen İrlandalı bir arkadaşına ilk yıl nerede yaşayabileceği konusunda kısıtlamalar getirildi, Toronto, Montreal veya Vancouver gibi büyük bir şehirde yaşamasına izin verilmedi, bir ikamet iznine sahip olması gerekiyordu. vasıflı ticaret yapan, banka hesabında belirli bir miktar paraya sahip olması ve ayrıca gelecekte Devlet yardımı istememesi için bir anlaşma imzalaması gerekiyordu. 
Bu kısıtlamalar Beyaz olmayan işgalciler için geçerli görünmüyor; tekneden iner inmez herhangi bir büyük metropole taşınabiliyorlar, ücretsiz sağlık hizmeti, yaşayacak bir yer, bedava yemek veriliyor ve konuşmak zorunda kalmıyorlar. ya İngilizce ya da Fransızca. 


Bugünlerde Kanada'da Beyaz yanlısı müzik sahnesi var mı? 


Hayır, Kanada'da beyaz yanlısı müzik sahnesinden bahsedecek pek bir şey yok. Ontario'da Kremator ve Montreal'de bazı gruplar gibi bir avuç grup var, eminim ülke genelinde bilmediğim daha çok grup var. Grupların neredeyse yalnızca Beyaz yanlısı etkinliklerde çaldığını düşünüyorum. 
Belki RAHOWA kadar iyi bir grup çıkar ve bir sahne patlar! 


Hareketimiz içindeki birçok kişi gibi kendinizi de Dazlak olarak tanımladığınızı biliyorum. 
Günümüzdeki siyasi hareketler, Dazlakların aslında sokak aktivizminin itici gücü olduğu 80'li ve 90'lı yıllardakinin aksine, Dazlakları "modası geçmiş" bir şey olarak tasvir ediyor. 

Bu duruşlarıyla potansiyel eleman kaybettiklerini mi düşünüyorsunuz? Ve son birkaç on yılda Dazlak sahnesine genel olarak nasıl bakıyorsunuz? 


En azından moda anlamında 80'li veya 90'lı yıllardaki kadar çok sayıda Görünüm kesinlikle yok. 
Dazlaklar gelişti ve hâlâ geçmişteki kadar görünür olmayan sayıları var. Pek çok kişi hâlâ bomber ceketi ve hatta botları giyiyor, ancak askılar ve askılar çok nadir görülüyor. Dazlakların "modası geçmiş" olduğunu düşünmüyorum, hareket içinde herkesin yeri olduğunu ve siyasi hareketlerin ellerindeki her türlü aracı kullanmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Siyasi elit tiplerin, Dazlaklardan uzaklaştıkları takdirde sıradan vatandaşların birdenbire onların doktrinlerine açık olacağını veya medyanın kendi organizasyonlarını tanıtmaya yardım etmeye başlayacağını düşünmelerinin talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi pek çok politik temelli toplantıya katıldım ve odadaki tek Dazlak olarak hiçbir zaman hoş karşılanmadığım ya da rahatsız olduğum hissine kapılmadım, hatta tam tersi. 


Belki de bu politik türlerin çoğu internette Dazlaklar hakkında konuşuyordur 


Imperium 


hiç tanışmadım bile ve medyanın Dazlaklara ilişkin yapmacık olumsuz tasviriyle kandırıldım. 


Tanınmış yoldaşımız Craig Cobb'un Kuzey Dakota'daki son eylemleri ve hırsları hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Craig Cobb'a büyük saygım var, o gezegendeki en aktif Beyaz Irkçı Sadıklardan biri! Kardeş Cobb aynı zamanda uzun süredir inancımızı gururlandıran bir Yaratıcıdır. Diğer Irkçı Sadıklar gibi Kuzey Dakota'da gelişen hikayeyi takip ediyorum ve elbette Kardeş Cobb'un tamamen beyaz bir kasaba yaratma yönündeki iddialı girişimini destekliyorum. Medya Kuzey Dakota hakkında haber yapmaya başlar başlamaz Birader Cobb, SPLC'nin uyguladığı baskı sayesinde işinden kovuldu. 


http://creativitymovementtoronto.blogspot.ca/2013/08/creator-craig-cobb-fired-for-his- racial.html 


Kardeş Cobb'un başarılı olduğunu ve tamamen beyazlardan oluşan bir kasaba yarattığını görmeyi gerçekten çok isterdim ama bana öyle geliyor ki, en azından şu anda vizyonunu gerçekleştirmek için önünde çok fazla engel var, şu anda bu proje üzerinde çok fazla göz var. 
Bunun olmasını istemiyorlar ve buna karşı komplo kuruyorlar. Kardeş Cobb'un böyle bir girişimde bulunacak cesarete sahip olması o kadar takdire şayan ki, belki onun eylemleri dünyadaki diğer Beyaz Irkçılara da aynısını yapma konusunda ilham verebilir ve tüm Beyaz kasabalar her yerde ortaya çıkmaya başlayabilir. 


Son düşünceleriniz var mı? 
Evet, Yaratıcılık mesajını yaymak için yaptıkları tüm çalışmalardan dolayı TCM'deki tüm 


Kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum ve herkese çok sevgi ve saygı duyduğum diğer tüm WRL'lere de teşekkür etmek istiyorum. 


Doğanın En İyisi İçin 
Kardeş Smith 


TORIN 


Pühlişhiör! Andrew Anglin 11 


Aynı anda Yahudi savaşçı ve Hıristiyan olmanın aptalca imkansızlığı vd bri), b 


N p 
Hiç dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışan bir boksörün bir eli arkadan bağlı olarak ringe çıktığını gördünüz mü? Jack Dempsey bunu gönüllü olarak yapar mıydı? Max Schmeling'i mi? Jack Sharkey'i mi? Hayır, aptal bir melez olan Joe Louis bile o kadar aptal değildi. Hiç 100 metrelik bir sprinterin Olimpiyat yarışmalarına katıldığında, yeni dünya rekorları kırmaya çalışırken gönüllü olarak 100 kiloluk un torbasını sırtına bağladığını gördünüz mü? Hayır, ben hiç yapmadım, sen de yapmadın. Hiçbir kısa mesafe koşucusu bu kadar aptal değildir ve eğer öyle olsaydı, emin olabilirsiniz ki, çok yazık bir kaybeden olurdu. 
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Hiç Indy 500'e tekerleklerinde kendi kendine fren uygulayan bir fren kilidiyle giren bir yarış 


arabası sürücüsü gördünüz mü? 


Hiç ABD Açık ya da Wimbledon tacı için yarışan bir şampiyon tenisçinin raketinin ön yüzünde gönüllü olarak büyük bir delik açtığını gördünüz mü? jimmy Conners'ın, Chris Evert'in veya John McEnroe'nun finallerden hemen önce böyle aptalca bir şey yaptığını hayal edebiliyor musunuz? 


Hayır, hiçbir şampiyon bu kadar aptalca 'bir şekilde kendi kendirie oluşan bir engeli düşünmez bile. 
Başarıya giden yollarına kendi kendilerine koydukları bariz engeller koyarak kazanan ya da şampiyon olmadılar. Yukarıdakilerden de görebileceğimiz gibi, hiçbir kazanan, kendi kendine dayattığı bu tür aptalca engelleri düşünecek kadar aptal değildir. Eğer böyle bir eğilimleri olsaydı, çizginin çok aşağılarinda küçük çaplı kaybedenler konuruna düşerlerdi ve hiçbir zaman kazananın çevresine yaklaşamazlardı. Böylesine kendi kendine empoze edilen biraptallığı herhangi bir yerde bulmanın zor olacağını düşünürsünüz, özellikle detrisklerin son derece yüksek olduğu, yani-bir ölüm kalım meselesi; hayatta kalmaya da yok olma meselesi olan bir yarışmada: 


İster inanın ister İNanmayın böyle bireyler Var: Aslında sadece bu tür insanlardan oluşan bir grup değil, bu tür insanlardan oluşan çok sayıda grup da var. Garip bir şekilde çoğu beyaz insanlar. Bu tür gruplarıtanımlamaya ve yaptıklarını neden yaptıklarına geçmeden önce, Doğanın Ebedi Kanunlarından elde edilen birkaç'temel gerçeği tekrarlayalım. Bu bakımdan DOĞANIN SONSUZ DİNİ kitabının 1. Bölümünün sonundâ sıralanan 24 noktayı tekrar gözden geçirmek faydalı olacaktır. 


22. maddede "Sonsuz mücadele hayatta kalmanın bedelidir" diyor. Durum böyle olunca-buna bariz bir sonuç daha ekleyelim: 


Hayatta kalma mücadelesinde Kazanan her şeyi alır. İkincilik ödülü yoktur. 


NER'in ilk bölümünde gösterdiğim gibi doğa, her türü belirli silahlarla ve savunmalarla donatıyor ve türü, yani bireyi, hayatta kalma mücadelesi vermesi için arenaya fırlatıyor. Yeterli donanıma sahip olmak. Doğa daha sonra her türe, sahip oldukları avantajları ne kadar etkilikullandıklarını, kötüye kullandıklarını veya görmezden geldiklerini söyler. Doğa, kimin hayatta kalacağı ya da hangi türün yok olacağı konusunda tamamen kayıtsız..Bu açık bir mücadeledir, amansız bir mücadeledir, hiçbir engel yoktur. Kaplanların pençeleri, keskin dişleri vardır ve güçlüdürler. 
Çıngıraklı yılanların zehirli dişleri vardır. Tavşanların hareket hızı ve yüksek çarpma faktörü vardır. 
Sıçanlar dayanıklıdır, uyum sağlayabilir ve aynı zamanda yüksek üreme kapasitesine sahiptirler. 


mperiundi 


Doğanın milyonlarca türe sunduğu araçlar, silahlar ve savunma mekanizmaları çok çeşitli ve çeşitlidir. Önemli olan her şeyin yolunda gitmesidir; aldatma, kurnazlık, hile, güç, kaçış, üreme kapasitesi, zehirli zehir veya buna benzer şeyler. Doğa hangi araçları kullandığını sormuyor? Tek bir sonucu var: Devam eden mücadelede hayatta kalabilecek misin? Aksi halde bu tür, en büyük ceza olan yok oluşla âcimasızca cezalandırılır. Biyolojik tarihin hurda yığınına atılmıştır. 


Birinci Bölüm'de belirttiğim gibi, hemen hemen hertürün kendi doğal düşmanı vardır ve bazılarının da birden fazla doğal düşmanı vardır. Örneğin ikinci kategoride, kuyruğunda şahinler, kartallar, çakallar, tilkiler, kurtlar ve diğer birçok'yırtıcı hayvan bulunan zavallı tavşan yer alır. Ancak yine de hayatta kalıyor çünkü kendi doğal savunmasını en iyi şekilde kullanıyor. Aptal bir tavşan bile hayatta kalma mücadelesine kendi kendine engel oluşturacak kadar aptal değildir. 


Hem DOĞANIN ETERNAL DİNİ'nde hem de BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABINDA belirttiğim gibi, eve yaklaştıkça Beyaz Irk'ın doğal düşmanları vardır, ancak çok az kişi bunun farkındadır. Beyaz Irk'ın doğal düşmanları genel olarak dünyanın çamur ırklarıdır. 
Bunlardan biri Var ki, diğerlerinden çok daha hain ve tehlikeli. 


Beyaz Irk'ın amansız düşmanı Uluslararası Yahudi'dir ve Yahudilerin en büyük gücü, en büyük silahı.kurnazlık ve hiledir. Bu'silahları iyi kullandılar ve sonuç olarak Yahudi ırkı, bugün dünyadaki tüm ırklar arasinda hayatta kalan en eski varlıktır. Sadece hayatta kalmakla kalmadılar, aynı zamanda artık insan ırkının ezici çoğunluğuna sahipler; buna (ve özellikle) boğazından yakalanmış, şah damarına baskı yapan ve herhangi bir kesime soykırım uygulayabilecek konumda olan Beyaz Irk da dahil. insan ırkını böyle seçiyorlar. 


Yahudi tehdidi yalnızca binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmekle-kalmadı, aynızamanda kurnazlık ve aldatma silahlarını da sonderece keskinleştirdi. 


Düşmanları (tüm insanlar onların'düşmanıdır) alt etmede geliştirdikleri en hain ve etkili silahlardan biri zihin manipülasyonudur. Doğal olarak kendilerinden sayıca ve güçlü olan düşmanlarının zihinlerini manipüle etmek, bu tür insanların zihinlerini, kendi yok oluşlarında gönüllü olarak işbirliği yapacak şekilde manipüle etmektir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kazanmanın hiçbir yolu kalmayacak şekilde gereksiz, aptalca engelleri gönüllü olarak empoze ederek düşmanlarını gönüllü olarak kaybeden olmaya etkili bir şekilde ikna etmektir. Bu prosedür, Jack Dempsey'den bir eli arkadan bağlıyken Jess Willard'la dövüşmesini-.istemek veya John McEnroe'dan tenisinde bir delik açmasını istemek kadar aptalca ve fantastik. 


Wimbledon tacı için Jimmy Connors'la savaşırken raket. 
Son derece fantastik değil mi? Ama bunu milyonlarca Beyaz Irkçı Yoldaşımıza başarılı ve 


etkili birşekilde yaptılar ve onların en etkili silahı, kelimenin tam anlamıyla bir Yahudi icadı olan Hıristiyanlık oldu, git! 


Askeri stratejinin iyi bilinen bir aksiyomudur ki, en etkili manevralardan biri, düşmanın kafasını karıştırıp; onların kendilerinin en büyük düşmanı haline gelip kendilerini yok. 
etmeleridir. Bu incelemede, Yahudilerin bu stratejinin etkinliğini tarihinin erken 

dönemlerinde nasıl fark ettiklerini ve ona intikamla nasıl sarıldıklarını incelemek istiyoruz. 
Beyaz Irk'ı etkili bir şekilde etkisiz hale getirerek direnişsiz duruma getirmek için Yahudi Hıristiyanlığını nasıl kullandıklarını, ardından bu tür kurbanları aktif olarak kendi türlerinin partizan yıkıcılarına dönüştürdüklerini daha fazla araştırmak istiyoruz. Bu Yahudi- 

Hıristiyan sapkınlığı, Doğanın bir türün, herhangi bir türün hayatta kalması için koyduğu 

tüm yasaları ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu yasayı altüst ediyor ve kurbanı 

(Beyaz Irk), düşmanlarına (Yahudi) yardım etmesi'için manipüle ediyor. onu (kurbanı) yok edin. 


Kritik bir şampiyonluk maçında Jack Dempsey'i güçlü sağ elini arkasından bağlamaya nasıl ikna edersiniz? John McEnroe'yu Wimbledon finallerinde raketinde bir delik açmaya nasıl ikna edersiniz? Ana müsabakada 100 metrelik'bir koşucuyu 100 kiloluk un çuvalını sırtına bağlamaya nasıl ikna edersiniz? Yukarıdakilerden herhangi birini-.bu kadar aptalca şeyler yapmaya nasıl ikna edebildiğinizi bilmiyorum ve bunların yapıldığını hiç duymadım. 
Ama size Yahudi'nin; kendi ırklarına'karşı.daha da iğrenç suçlar işlemek ve kendilerini 

yok etmeye yardımcı-olmak için B&yaz Irkçı Yoldaşlarımızin zihinlerini nasıl manipüle ettiğini anlatabilirim. iü 


Yahudiler böylesine şaşırtıcı bir başarıya ulaşmak için Hıristiyanlığı nasıl kullanıyorlar? 
Adımlar basittir ve görecek gözleri ve işleyen bir zihni olan herkesin anlayabileceği kadar tarihe kaydedilmiştir. Hikaye çok eskilere dayanıyor. 

Esasen din meselesi etrafında dönüyor. 


Aşağıdakiler teori değil, Yahudilerin inanılmaz başarılarını nasıl başardıklarının adım adım anlatımıdır. 


1. Birkaç bin yıl önce ırksal.bir din ile yola çıktılar. Bu dinin özü şuydu: Yahudiler için iyi olan en yüksek erdemdir. Yahudiler için kötü olan, en.büyük günahtır. Daha sonra İbrahim, İshak ve Yakup'un efsanevi karakterleri etrafında hayali bir tarih uydurmuş olmaları tesadüfidir, ancak onların "kahramanlarının" tüm karakterlerin en aşağılık, aldatıcı ve kurnaz olduğunu belirtmek ilginçtir. Onların aynı zamanda fahişe, yalancı, katil ve hırsız olmaları da hikâyelerinin ahlaksızlığını artırıyor. 


Jmpoeriumisi 


2. Daha sonra dinlerinin temeli olarak tamamen uydurma kavramlardan oluşan bir üst yapı inşa ettiler. Bazı'temel hayali kavramların batıl inançlarla ve "gökyüzündeki hayaletler" yaklaşımıyla çok ilgisi vardı. Bu hayali kavramların bazıları cennet ve cehennem, tanrı ve şeytan, melekler, iblisler, büyü ve genel olarak abartılı yalanlar ve uydurma hikayelerdi. 


, 


3. Bu kalitesiz ve aldatıcı kavramların etrafında, kendi kana susamış kabilelerinin ırksal dayanışmasını inşa ettiler ve bunun temeli de IRKLARA SADAKAT idi. 

4. MS 1. yüzyıl civarında kabile yine de dağılıyor ve çürümeye başlıyordu. Filistin'deki Yahudilerin önemsiz bir kısmını oluşturduğu Romalılar ve Roma İmparatorluğu dünyayı yönetiyor ve Yahudiliği yeryüzünden silmekle tehdit ediyordu. 


f 


5. İşte o zaman Tarsuslu Saul'un aklına, Essenelerin intihara meyilli dinini Romalılara beslemek gibi parlak bir fikir geldi. Hıristiyanlık olarak ortaya çıktı ve bunu uygarlık tarihindeki en 

felaket olaylar dizisi izledi. 

Yahudiler, Romhların (ve tüm Beyaz Irkların) zihnini Saptırmayı ve bunu, kendilerini yok etmek için isteyerek işbirliği yapab yollara dönüştürmeyi başardılar. 


Yahudi Hıristiyanlığı zafer kazandı. Yahudilerin savaş taktiği, en büyük hayallerinin ötesinde başarılı oldu. Bunu bin yıllık Karanlık Çağ izledi. Beyaz Irk'ın yok oluşu yaklaşıyordu. (BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTAP'ındaki Yaratıcı İnanç No. 43'ü tekrar okuyun: "Bir Yahudinin İtirafları - Tarsuslu Pavlus'un Yıkıcı Sonuçları ve Roma Medeniyetinin Yok Edilmesinde Hıristiyanlık") 


Bu Yahudi akıl karıştırıcıyı hala "insanlığa bir lütuf", "Tanrı'nın gerçek sözü" ve diğer hayali kavramlar olarak savunacak olan Hıristiyanlığı savunanlara, Hıristiyanlığın bu konuyu nasıl programladığını tek tek açıklayacağız. normal sağlıkli aklın kendisini ve parçası oldukları ırkı yok etmesi. 


1. HIRİSTİYANLIK ALÇAKÇI, KENDİNİ YIKICI BİR KÖLE FELSEFESİDİR. 


Hıristiyanlığın ilk kez dönek Yahudiler, köleler, melezler ve Roma'nın ayak takımı arasında kök salması tesadüf değildir. Bir sakinleştirici veya ilaç gibi, bir koltuk değneği ve bir kaçış mekanizması olarak zayıflara, çaresizlere ve beceriksizlere hitap etmek için tasarlandı. Bunu yaparken öncelikle kabul edilmesini talep eder. 
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üyelerinin değersizleştirilmesi, kendilerini küçük düşürmek ve küçük düşürmek, morallerini kırmak ve intikamcı, sadist bir canavarın, yani gökyüzündeki görülmeyen, duyulmayan, hissedilmeyen ve kokusuz bir hayaletin önünde eğilmek. 


Kısacası hayali bir kavrama alçakgönüllü bir saygı göstermek: Yeni Ahit'te hayali bir İsa, tüm insanların değersiz günahkarlar olduğunu, hepimizin'nasıl suçlu olduğunu, nasıl günah içinde doğduğumuzu vurgulayıp duruyor. Umutsuz bir durum karşısında tövbe etmekten, af dilemekten, af dilemekten ve amansız bir üstaddan merhamet dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey olmadığını ısrarla dile getiriyor. Bu, nihai dejenere sonucuna kadar taşınan, kazanılamayan bir köle felsefesidir. 


— 


2. Buna karşılık, HIRİSTİYANLIK Yahudi olmayanlara (çoğunlukla beyazlara) YAHUDİLERİN BÜYÜK, ÖZEL BİR HALK OLDUĞU, TANRI'NIN. SEÇMİŞLERİ OLDUĞU FİKİRİNİ SATIR. 
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Eski Ahit, bu pezevenklerin, fahişelerin, hırsızların; seyislerin ve suçluların giriştiği tüm bayağı ve 

pornografik olaylara rağmen, bölüm bölüm, sayfa sayfa bu sefil serserilerin erdemlerini övüyor. 

"Seni kutsayanları ve onları lanetleyenleri kutsayacağım. hayâli Yahudi Yahveh ve milyonlarca saf Goyim bu imkânsız saçmalığı yutuyor. 


Aklı başında herhangi'bir Beyaz erkek Veya kadının bu tür çöpleri nasıl yutabileceği beni aşıyor. 
şekilde manipüle edebildikleri ve sonra da haftanın geri kalanında dışarı çıkıp Yahudilikle ve onun kötü niyetli ağıyla savaşmalarının beklenmesi, yukarıda bahsettiğim imkansızlıklardan biridir. bölümün başlığı. Kısacası, bir Hıristiyan, Yahudi aşığı olacak şekilde programlanmıştır ve dünya çapındaki bu salgın hastalıkla mücadelede emeğine değmesi pek beklenemez: 


3. HIRİSTİYANLIK, MÜDAHALELERİNE DÜŞMANLARINI SEVMEYİ, KENDİ TÜRLERİNDEN NEFRET ETMEYİ ÖĞRETİR. 


Bu, tüm öğretileri arasında en yıkıcı ve aptalca olanlardan biridir. "Dağdaki Vaaz"da hayali bir İsa, "düşmanlarınızı sevin, sizi lanetleyenleri kutsayın ve sizden nefret edenlere iyilik yapın" vb. 
erdemlerini över. (Mat. 5:44) Bu intihar niteliğindeki söz için bu kadar. tavsiye. 


Ama sizin türünüze göre tam tersi bir tedavi sunmaya devam ediyor. Luka 14:26'da şöyle dediği söyleniyor: "Eğer bir adam bana gelirse ve babasından, annesinden, karısından, çocuklarından, kardeşlerinden ve kız kardeşinden, evet ve kendi canından nefret etmezse 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ayrıca o benim öğrencim olamaz." 


İşte aldın. Şimdiye kadar yazılı olarak derlenmiş en hasta tavsiye. Düşmanlarınızı sevin, yakınınızdaki ve sevdiklerinizden nefret edin. Ve bu tür çılgınca saçmalıklar için saygın beyazlar her Pazar kiliseye gidip toplama tabağına mı girecek? Uyanmak. Beyaz Irksal Yoldaş! Bu hasta, hasta, hasta bir Yahudi bubi tuzağı. YARATICILIK bunun tam tersini öğretir; kendi türünüzü sevmeyi, ırksal sadakat göstermeyi ve düşmanlarınızdan nefret, edip onları yok etmeyi. i 1 İ 

Bu, Yahudilerin Hıristiyanlara sunduğu alkış tuzağından çok daha mantıklı; Yahudilerin kendilerinin üç metrelik bir direğe dokunmayacağı kötü bir tavsiye. 


4. HIRİSTİYANLIK SON DERECE BÖLÜCÜ VE ÇELİŞİKTİR. | © Pp 


Hıristiyan (Yahudi) İnciliyle, tıpkı piyanoda çalabildiğiniz gibi, seçtiğiniz herhangi bir melodiyi çalabileceğiniz söylenmiştir. İkincisinde tuşları seçerek'sonsuz çeşitliliktesmelodileri çalabilirsiniz. İncil ve içindeki çelişkilerin çokluğu sayesinde, seçtiğiniz ayet ve bölüme bağlı olarak, seçtiğiniz herhangi bir fikri veya argümanı destekleyebilir veya.kınayabilirsiniz. 


Bu çelişkilerin çokluğu sonucunda "inanan" bireyi sürekli bir çatışma içinde bırakır. "Doğru olanı yapmak" isteyen herhangi bir “inanan”, sürekli olarak şüphe içindedir; birbiriyle çelişen öğütler, imkansız talepler ve.devam'eden suçluluk-duyguları arasında kalır. Kısacası başta da söylediğimiz gibi kafa karışıklığı, yok etmek isteyeceğiniz düşmanlara uygulanan bir durum. " 

Bu kafa karışıklığı durumu Eg bireylerle sınırlı olmayıp gruplara, mezheplere, ülkelere ve milletlere de yayılmaktadır. Sürekli çatışma, sürekli bölücülük, aralıksız kafa karışıklığı. 
"Barış değil kılıç getirmeye geldim" sözü (hayali) 


Kral. Beyaz Irk'ın sürekli bir şaşkınlık içinde, sonu gelmeyen bir kazanılamayan durum içinde olmasına şaşmamalı. 


5. HIRİSTİYANLIK İMKANSIZ TALEPLER YAPAR VE HAYAL KIRIKLIĞINA VE ZİHİNSEL ÇÖKÜME NEDEN OLUR. 


Rakibiniz "Ben kazanırım - yazı kaybedersiniz" gibi imkansız kurallar koyarsa, gerçek parayla 

"yazı tura" oyunu oynamayı ciddi olarak düşünür müsünüz? 

Gerçek bahisler için, hatta daha da fazlası için, hayatınızın gelecekteki tüm yönünü 

gerektirecek kadar yüksek olsaydı, böylesine kazanılamayan bir oyuna girişmek oldukça 

aptalca olurdu. Henüz. Hıristiyanlar gönüllü olarak (ve aptalca) kendilerini adil bir tuzağa düşürüyorlar. 


öyle bir kazanma şansı olmayan durum. Yüzlerce örnekten biri: Daha çok Tanrı'ya benzemek için sürekli kaşlarımızı çatıyoruz. Tanrı Yakup'un oğullarını sevmeyince onları keyfi olarak öldürdü. İnsanlığı bir bütün olarak sevmediğinde (kendi tasarlayıp yarattığını), hepsini (hayali) bir fare sürüsü gibi boğdu. 
Büyük sel. Şimdi, eğer hoşlanmadığımız birini öldürseydik, çok iğrenç bir suçla, cinayetle suçlanırdık. Suçumuzdan dolayı idam edilecektik ve "Tanrı'nın Sözü"ne göre sonsuza dek yanacak, yanacak, yanacaktık. Kazanılamayan bir'durum, eğer varsa,'sence de öyle değil mi? 

- a yaz 
Aynı konu hakkında daha fazla bilgi için, DOĞANIN SONSUZ DİNİ kitabının 15. Bölümü, 1. 
Kitabı'na bakınız: "Cennete Ulaşmak: İmkansız Proje; Yoksa Herkes Cehenneme Gidecek." 
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İnsanlar sürekli olârak kazanılamayan bir durumla tehdit edildiğinde, bu durum umutsuzluğa, depresyona, hayal kırıklığına, şizofreniye ve ağır vakalarda zihinsel çöküntüye neden olur. Cehennem korkusuyla'deliliğe sürüklenen Hıristiyanların sayısı hiçbir zaman kayıtlara geçmemiştir ama şüphesiz milyonları bulmaktadır. 


Liste, Hıristiyanlığın zihni nasıl sakatladığı ve tebaasını, senaryoyu yazan açgözlü Yahudi'nin önünde çıplak ve savunmasız duran, ama kendisi bu saçmalıkların hiçbirine sahip olmayacak, kendine zarar veren, kendini suçlayan kurbanlara nasıl indirgediğiyle ilgili sonsuzdur. 

Daha önce bahsedilen DOĞANIN ETERNAL DİNİ'ndeki "İmkansız Görev" bölümünü ve ayrıca BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTAP'ındaki Yaratıcı İnanç Numaraları 45'ten 57'ye kadar olan sayıları, ikincisi yani 57 numarayı, "Neden" başlığıyla uygun bir şekilde tamamlayarak tekrar okumanızı öneririm. Hıristiyanlığı çok güçlü bir şekilde kınıyorüz." 


Yaratıcılığın sunduğu gibi hayata karşı sağlıklı ve iyimser bir tutuma sahip.olmak ne kadar daha iyi. Cehennem korkusuyla, Yahudi korkusuyla ve gökteki hayali hayalet korkusuyla baş etmek ne kadar daha iyi! Kökleri gerçekliğe ve Doğanın Ebedi Kanunlarına dayanan bir inancı takip etmek:ne kadar daha iyi. 

Gelin Beyaz Irksal Yoldaş ve Yaratıcılık hareketini ve onunla birlikte Daha Beyaz ve Daha Parlak bir Dünyayı inşa etmek için bize katılın. 
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